
    19 May 2019       Jaargang 6 nummer 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 

redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsfoto 2016 voor de molen Tot Voordeel en Genoegen in Alphen. 

 

Op zondag 5 mei reed groep 1/2 de Maaslandroute met als altijd de koffie bij de molen in Alphen 

in het vooruitzicht. Nog nooit hebben we daar vergeefs aangelegd en altijd zijn we daar vriendelijk 

ontvangen door de familie Li met hun aantrekkelijk geprijsde koffie met appelgebak.                                                                                

Dit keer was de zaak tot onze verbazing gesloten en gezien een dreigende bui gingen we een 

paar deuren verder binnen bij café Maaszicht, ook daar een vooroorlogse koffieprijs van 1,50.                                       

Daar hoorden we dat het terras bij de molen gesloten was door ziekte van de 

molenaar/beheerder Jeg Li. De verhalen klonken niet best.                                                                                                                            

Daarom deze foto vol herinnering aan de voet van de molen Tot Voordeel en Genoegen met 

daarbij de beste wensen voor Jeg Li en familie.                                                                                                                                             

Wil je meer weten over deze molen kijk dan eens op maaswaalweb.nl/molen-alphen/ 

Uw redacteur was afgelopen vrijdag en zaterdag onderweg met vele collega’s van de gemeente 

Uden naar Turnhout en terug; racefietsers de hele route en gewone fietsers/ ebikes en hardlopers 

de halve route. Ambtenaren houden van omwegen dus werd de heenweg geen 85 maar 135 km 

en de terugweg 105 km. Maar de route was prachtig, door o.a.  de Strabrechtse Heide, 

Leenderbos, Achelse Kluis, een geweldige ontvangst in het gemeentehuis van Turnhout en 

overnachting in hotel Corsendonck. Dat allemaal in het kader van een afsluitende 

herdenkingsviering 100 jaar Vluchtoord waarover burgemeester Henk Hellegers 2 boeken 

geschreven heeft. En nee door deze onderneming is uw aanslag WOZ niet verhoogd, een 

inhouding op ons salaris was voldoende. 

In deze nieuwsbrief de aankondiging van de gezamenlijke tocht naar kasteel Stapelen in Boxtel, 

de aankondiging van de Peeltocht en De Schakel van Jan Vogels. 
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Gezamenlijke tocht naar Boxtel 

 

Ook dit haar hebben we weer een tocht met een gezamenlijke koffie pauze plaats. Op 16 juni 

komen alle groepen naar Park Stapelen in Boxtel. In het park staat spiegeltent Bon Salon waar 

we kunnen genieten van koffie en appelgebak. Met de eigenaren is een prijsafspraak gemaakt, 2 

koppen koffie met een stuk appelgebak voor 4,50€. 

Alle groepen hebben hun eigen route om uiteindelijk uit te komen in Park Stapelen in Boxtel.  

 

In park Stapelen ligt Kasteel Stapelen 

Kasteel Stapelen is in de dertiende eeuw gebouwd. Willem van Boxtel kreeg het als beloning voor 

zijn dappere optreden in de slag bij Woeringen. Bijzonder is dat Willem van Oranje en Lodewijk 

XIV (de Zonnekoning) hier op hun doorreis hebben geslapen. Sinds 1915 is het Kasteel Stapelen 

een klooster, dat werd bewoond door de Paters van Assumptionisten. Zij zijn met name 

werkzaam geweest in de missiegebieden Brazilië en Congo, het arbeids- en parochiepastoraat, 

het middelbaar en hoger onderwijs, in eigen seminaries en colleges. In 2018 hebben de paters 

het kasteel verkocht. 

 

Het omringende stadslandgoed bevindt zich op de plek waar de Dommel het centrum van Boxtel 

binnenstroomt. Van oorsprong was het wat hoger gelegen. Kasteel Stapelen dankt hier haar 

naam aan. “Stapel” betekent namelijk hooggelegen plaats. Je kunt er heerlijk wandelen en 

genieten van al het moois dat de natuur, de religie en aanwezige kunst te bieden heeft.  

 



    19 May 2019       Jaargang 6 nummer 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel in het park als in het kasteel worden regelmatig culturele en religieuze activiteiten 

georganiseerd, waar iedereen aan kan deelnemen. Je kunt er zelfs trouwen! 

 

Spiegeltent Bon Salon 

Deze spiegeltent is een originele Belgische Danssalon. Begin dertiger jaren van de vorige eeuw 

gebouwd in België. Daarna ingezet op vele kermissen waar de lokale bevolking naar toe kwam 

om te dansen. Heel wat huwelijken hebben hun oorsprong gevonden in deze Spiegeltent 

In 1979 komt spiegeltent Bon Salon naar Nederland en staat na een grondige restauratie in 1980 

op het grote internationale Festival of Fools in Amsterdam. De spiegeltent als luisterrijke 

ambiance voor ontmoeting, cultuur en drank. En dat is hij nog steeds. De spiegeltent is overal te 

plaatsen, het opbouwen van de tent neemt ongeveer drie dagen in beslag. Drie Belgische 

mannen van tussen de 70 en 80 jaar helpen de huidige eigenaren nog steeds met het opbouwen 

van de Spiegeltent. Het opbouwen begint met het waterpas leggen van een ijzeren ring daarna 

volgen er nog honderden puzzel stukjes en uiteindelijk staat er een prachtige nostalgische 

spiegeltent. 
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Stichting Boxtel Vooruit 

Om de 2 jaar staat Spiegeltent Bon Salon vier weken in Park Stapelen.  In en om de Spiegeltent 

worden dan dagelijks allerlei activiteiten georganiseerd. De coördinatie daarvan is in handen van 

Stichting Boxtel Vooruit.  

De geschiedenis van Stichting Boxtel Vooruit gaat terug tot 6 mei 1925.  

In de eerste statuten zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: Komen tot een gepaste viering 

van de jaarlijkse Koningsdag, bevorderen van de plaatselijke handel en industrie, meewerken aan 

de verfraaiing van de gemeente, zoveel mogelijk bevorderen van het Vreemdelingen Verkeer en 

de vestiging van vreemden in de gemeente en het ondersteunen van alle takken van sport. 

Deze stichting organiseert nu nog jaarlijks allerlei activiteiten voor de Boxtelse bevolking. 

 

Thema 

Dit jaar is het thema van de activiteiten in en om Spiegeltent Bon Salon: Geluk kent geen maat. 

Hoe toepasselijk is dat voor TTV Uden en onze gezamenlijke wekelijkse ritten.  

We zijn allemaal maatjes die elke week weer gelukkig worden van onze tochten op de racefiets. 

Gelukkig worden van de pijn in de benen, van het uit de wind rijden, van de helpende handen bij 

een lekke band, van de slappe klets tijdens de koffie, van als eerste de top bereiken of als eerste 

weer terug in Uden zijn.  

Geluk, bij TTV Uden kent vele maatjes maar geen maat. 

 

Hopelijk hebben we zondag 16 juni een prachtige dag zodat we met velen bijeen zijn in Park 

Stapelen. 

 

 

 
Dank je Guido dat je aan mij gedacht heb om mijn verhaal te vertellen. 
  
Mijn naam is Jan Vogels, geboren in Sint Oedenrode op 23 juli 1949. 
Getrouwd en vader van 4 kinderen en opa van 3 kleinkinderen waarbij de vierde op komst is. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals bijna alle jongeren in die tijd en mede door een zeer fanatieke voetballende vader was het 
bijna vanzelfsprekend dat ik zou gaan voetballen 
en wel bij RKVV Rhode. Wat ik dan ook met plezier deed. 
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Echter mijn jongere broer ging liever fietsen als hobby. Natuurlijk gingen wij met een aantal 
mensen naar elke koers kijken en ook om hem aan te moedigen. 
De trainingen van mijn broer werden grotendeels in Olland gedaan samen met een zeer 
fanatieke nieuweling Gerry van Gerwen. 
Als na een training in Olland een sprint werd verloren door Gerry was deze zo boos dat hij uit nijd 
zijn fiets tegen de muur gooide. 
Deze winnaars mentaliteit heeft Gerry toch een profcontract opgeleverd bij de ploeg van Jan 
Raas. 
 
Na mijn diensttijd (lichting 69/6) kwam ik te werken in Veghel bij Winkels elektro- en 
motorwikkelbedrijf. 
In 1972 trouwde ik met Irene en gingen definitief in Veghel wonen op de Leest, ook omdat mijn 
vrouw een baan had gekregen in het st Josephziekenhuis als verpleegkundige. 
Doordat ik elke donderdag en zaterdag een opleiding volgde op de MTS in Eindhoven ging ik 
zaalvoetballen, dat koste minder tijd. 
Daar leerde ik enkele mensen kennen die bij Mars werkzaam waren. Na mijn opleiding werd ik via 
hen ook bij Mars aangenomen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het toeval wilde dat daar ook een aantal collega's werkten die regelmatig gingen fietsen. In die 
tijd leerde ik Guido Cayseele kennen. 
 Je begrijpt het al dat na een aantal voetbalblessures mij werd  aangeraden om te stoppen met 
voetballen en te gaan fietsen. 
Laat nou toevallig een collega een fiets te koop hebben staan. Die Panasonic heb ik de eerste 
jaren gebruikt om uit te proberen of ik fietsen leuk vond. 
Na enige tijd heb ik toen inderdaad een nieuwe fiets gekocht bij onze sponsor Cor van der Wiel 
  
Een fiets collega van Mars, Frans Hoefs, had bij de Marsfabriek in Hagenau gesolliciteerd in 
Frankrijk en met succes. Daarna is het gezin naar Frankrijk verhuisd. 
Samen met hem hebben we twee huizen in de Elzas gebouwd in het plaatsje Reipertwiller in de 
Elzas. 
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Enkele deelnemers zullen zeker die tocht die we in de Elzas georganiseerd hebben herinneren.  
Een prachtige tocht van 100 kilometers met enkele hoogteverschillen. 
Vele mooie tochten heb ik gemaakt met de club maar ook met Guido o.a. Luik Bastenaken Luik 
De Ride for de Roses en ook de Alpe Huzes. 
Drie rondes heb ik volgehouden op de Alpe Daarna was ik erg moe en zag ik blauw volgens mijn 
vrouw. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste tijd heb ik meer problemen gehad met mijn gezondheid en vond ik het vreemd dat ik 
bijna niet meer bij kon houden bij een gewone rit. 
Normaal zou je meteen naar de huisarts gaan Maar ik kon niet geloven dat dit mij kon overkomen 
dus heb ik het eerst uitgetest door heel hard naar Den Dungen te fietsen. 
Dit heb ik geweten en weet nu beter dat je met klachten meteen naar de huisarts kunt gaan. 
Na diverse onderzoeken en een hartkatheterisatie in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven 
bleek dat er 5 aders verstopt waren voor 80%. 
Dus met spoed een open hartoperatie met 3 omleidingen was noodzakelijk in het 
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 
  
Gelukkig ben ik nu weer aan de beterende hand en na een revalidatieprogramma in het Maxima 
Medisch Centrum en de nodige medicijnen ben ik bijna helemaal gezond verklaard. 
  
Ik bedank alle de mensen voor de belangstelling tijdens mijn ziekte. 
Hopelijk kan ik me weer snel bij de groep voegen om weer mooie tochten te maken. 
Maar eerst gaan mijn vrouw en ik nog genieten van een cruise-vakantie. 
 
Namens Jan mocht de redactie De Schakel doorgeven. Dat wordt Maaike van den Berg 
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Melden           

Lief en Leed 

 

Copy 

nieuwsbrief 

 

 

Ben er weer bij. 

 

ledenttvuden@gmail.com of 06-23618357 

 

 

Bijdragen nieuwsbrief mailen naar famvandijk@home.nl 
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